
   
 

 

Stadswandeling in Geel 
Zaterdag 4 mei 2024 

 
 
Dit voorjaar gaan we op verkenning in Geel, gelegen in hartje Zuiderkempen aan het Kempisch 
Kanaal en de Grote Nete, de landduinen van de Belse Bossen en het uniek natuurgebied De 
Zegge. Geel wordt wel eens de “Barmhartige Stede” genoemd. Die eretitel ontstond uit de 
gastvrije Geelse cultuur en de wereldbefaamde gezinsverpleging. Tot op de dag van vandaag 
blijft deze vorm van gezinsverpleging  een unicum in de wereld.  
 
De centrumwandeling brengt ons langs de mooiste plekjes en monumenten van de 
“Barmhartige Stede”. Onder leiding van de gids maken we op verrassende wijze kennis met 
de grote verscheidenheid die Geel te bieden heeft: van oude historische gebouwen, langs 
gezellige winkelstraten en mysterieuze paadjes tot oases van rust pal in het centrum van de 
stad. 
 

   
 

Planning: We komen samen om 18.30 u. aan de nieuwe parking van de Zusters 
van Berlaar aan de Pastorijstraat (juist voorbij de lichten). We rijden met 
de auto naar Geel. Je kan onderling afspreken om samen te rijden. 

 De wandeling duurt van 19.30 u. tot 21.30 u. 
 Na de wandeling gaan we met de groep nog iets drinken. 

Deelnameprijs: Leden van Landelijke Gilde en Ferm en hun partner: 5,00 € 
 Niet-leden: 7,00 €  

Eerst inschrijven: Bij Wim en Martine Ceulemans – Van Tomme 
 (03/422.57.22 – 0494/33.74.08 – martine.vantomme3@telenet.be) 
 of bij Hilda Van Tomme 
 (Doelstraat 2 – 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be) 
 ten laatste tegen vrijdag 26 april . 

Dan betalen: Cash op bovenstaand adres 
 of via de rekening van LG & Ferm Berlaar (BE20 7330 0786 9356) 
 met vermelding van “Stadswandeling Geel” en je naam.  


